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Wie zijn wij?

Klooster Schiermonnikoog is de doorstart van de monniken
van Abdij Sion in Diepenveen. Hetzelfde monnikenleven,
maar dan tot de essentie teruggebracht, zonder ballast van
een heel abdijcomplex inclusief landerijen. Een bewuste
keuze voor de juiste maat.

Eind 2015 is het leven op Schiermonnikoog begonnen. In
2021 opende het nieuwe onderkomen op Schiermonnikoog:

Wij zijn cisterciénzer monniken. Officieel heet onze orde Orde der
Cisterciénzers van de Strikte Observantie (0O.C.S.0.), vaak kent men ons als
trappisten.

De abdijgebouwen in Diepenveen zijn in goede handen terecht gekomen:
de oecumenische stichting Klooster Nieuw Sion brengt er nieuw leven.



Ten geleide

Hoe is het om monnik te worden anno nu?

Voor jou, die dat weten wil, is dit boekje
geschreven.

We proberen al schrijvende met je mee op te
lopen. Onze ervaring gaat mee. Tegelijjk neem
ook jij jouw ervaring mee als je de stap naar
monnnik ziyjn zet. Het 'anno nu' waarin jij en
wij samen delen bergt ook toekomst in zich,
toekomst die nog geboren wil worden.

Wij, de monniken van Klooster
Schiermonnikoog die dit boekje hebben
geschreven, zijn zelf al tientallen jaren monnik.
Tegelijk zijn we mensen die leven in deze tijd.
Dat gaat niet aan ons voorbij. Wat heeft
"monnik zijn anno nu" ons te zeggen? Het
schrijven van dit boekje was een mooie
gelegenheid om daar woorden voor te zoeken.

Monniken van vroeger en monniken van nu:
monnik zijn is van alle tijden. Altijd en in alles
is Christus bij ons om ons te brengen tot een
delen in zijn leven van eenheid met de Vader
in de Heilige Geest.



Monnik op weg

Ik word monnik
De stap die je zet maakt je tot monnik op weg
— ik word monnik. Waarvan ga je weg?
Waarheen gaat je weg? Wat word je als je
monnik wordt? Ik word monnik. Op dat
scherp van de snee leven. Blijven leven.
Eraan onderdoor gaan. En tot leven komen.
Ik word monnik. Ik kom tot leven.



Afstemmen vanbinnen
Ik word monnik. Met die uitspraak zet je je leven op scherp. Je
verruilt de wereld voor het klooster. Is dat waar het om gaat, om
een ruil van leefwereld? Of neem je jezelf toch mee? In het
klooster gekomen besef je: ik ben monnik. Dat was ik al. En ik
word monnik. Ik ga de vormingstijd in. Ik ga geloften
uitspreken als monnik en ik ontvang dan de monnikswijding.
Dan pas ben ik monnik geworden, ben ik geworden wat en wie
ik ben. Dan valt alles samen, binnen en buiten. Terwijl ik het
zeg voel ik: het klopt niet. Wat en wie ik ben ga ik pas worden
bij mijn laatste ademtocht. Dan pas sluit zich het boek van mijn
leven en kan de titel op de voorkant worden gezet. Het woord
'monnik’ zal zeker in de titel zitten. Maar de monnik die ik ben?
Zonder woorden weet ik het wel als ik bij mezelf naar binnen
ga. Feilloos is er die afstemming op de monnik die ik ben.



Welke monnik?
Er zijn wel veel stoorzenders die voor verwarring
zorgen. Al voor mijn intrede in het klooster word ik
belaagd door een variatie aan meningen over monnik
zijn. Word jij monnik? En dan volgt er een redevoering,
afbrekend of opbouwend bedoeld, waarin er maar één
soort monnik lijkt te zijn, en waar ik dan voor zou
kiezen.
In het klooster zie ik zovele broeders in hun
overduidelijke eigenheid. Zit ik daar ook tussen? En
dan komen de lessen, het onderricht dat ik krijg. De
monnik door de eeuwen heen, zovele monniken bij
zovele auteurs en in zovele geschriften. Waar hebben
we het over als we het over monniken hebben? Ik word
monnik. Ik ben het, feilloos is er vanbinnen die
afstemming op de monnik die ik ben, die ik word.



Afstemmen vanbuiten
Hoor ... ik luister! Spreken hoor ik niet, maar ik hoor
wat. Ik vang wat op en mijn oor, nee mijn hart, luistert.
Luisteren voelt als een cadeau. Er gaat wat open bij mij
en direct ben ik gefascineerd. In mij is die afstemming
op de monnik die ik ben. Tegelijk is er de afstemming op
dit spreken dat vanbuiten komt én binnenkomt. Mijn
woorden struikelen en zo is het goed. Er is stilte,
veroorzaakt door een spreken. Een spreken waarbij al
het andere verstilt. Of zo iets dergelijks. Het zijn maar
struikelwoorden die slechts mompelen wat ik ... hoor!



Kloosterbezoek
Klooster Schiermonnikoog! Ik weet waar het ligt als ik de
skyline zie van het eiland met de twee vuurtorens. Het
klooster zelf is onzichtbaar. Hé, dat klopt wel heel erg. Het
klooster is inderdaad onzichtbaar, zelfs als je er vlak véor
staat. Je ziet een gebouw, niet per se kloosterlijk, maar wel
eeuwenoud en wat afgelegen. En toch, het klooster zelf laat
zich niet zien. Dat zit in het gebruik, de beleving van dit
gebouw, de gemeenschap die er woont, de dagelijkse gang van
zaken, de sfeer eromheen. Het is er heel duidelijk. En ja,
broeders in habijt, pij, monnikskleding. Er is best wel wat
waardoor het klooster zichtbaar wordt. Maar het klooster
waar het om gaat is een onzichtbare werkelijkheid.



Meeleven als monnik

Jouw en onze eigenheid
Monnik zijn is op talloze manieren mogelijk. Ook in klooster
Schiermonnikoog. Er is zelfs niets anders mogelijk dan dat ieder de
monnik wordt die hij is. Tegelijk is er hier een vorm gegroeid. Een
vorm die elke dag, elk moment vorm krijgt en elke dag, elk moment
zijn eigen groeistuipjes kent. Mijn komst maakt het leven anders
voor mij én voor degenen die ik nu mijn broeders mag noemen. Er is
veel wat mijn verwachtingen overtreft of juist volslagen tegenspreekt.
Dat mag, dat hoort erbij: de broeders hebben velen zien komen en
gaan. Hun verwachtingen voelen als redelijk gelouterd. Mijn eigen
verwachtingen van mijzelf zijn nog niet gelouterd. Dat brengen de
broeders me al snel bij door de ruimte die ze geven. Een ruimte
waarin ik opeens heel erg alleen ben. Gelukkig dat zij om me heen
zijn, als dragende krachten. De eenzaamheid waarin ik tuimel is wel
de ruimte waarvan ik voel dat het de smeltkroes zal zijn waar mijn
monnik zijn doorheen moet. Een smeltkroes waar ik graag over
spreek - maar waar ik liever niet in wil zitten. Dat spreken laat me
leeg achter en er is een merkwaardige vreugde dat ik deze smeltkroes
niet meer omzeilen kan. Eindelijk kan het beginnen.



In Christus. Een gebed
Kom en volg Me, zei Je. En nu laat Je me zien waar Je woont. In
een liefde die even verzengend als verfrissend is. Verzengend:
met Jou sterf ik. Verfrissend: met Jou leef ik. Dit zijn weer
woorden van reflectie, 6ver wat er gebeurt als ik met Jou in zee
ga. Als Jij er bent en ik er ben. Wat blijft er dan nog over? Niets.
Alles. En wat daar tussenin zit. Maar Jouw licht laat voor mij de
werkelijke skyline van dit klooster zien. Voor Jou ben ik
gekomen. Laat me hier blijven. In dit klooster dat zelf
onzichtbaar is. Mijn leven is in Jou, met Jou, verborgen. En nu
zwijg ik. Voordat mijn woorden loos en voos worden. Liever laat
ik de woorden binnen die de apostel Paulus aan de Kolossenzen
schrijft: Als je dan met Christus ten leven bent gewekt, zoek wat
boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zin
op het hemelse, niet op het aardse. Je bent immers gestorven en je

leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is je leven.
(Kolossenzen 3, 1-3)



In de kring
Hier kan intiem gedeeld worden. Maar het hoeft niet. We
beginnen met stilte. De brandende kaars in het midden is
symbool van Degene in wiens naam we bijeen zijn. De intimiteit
tussen God en jou is buiten bereik van woorden. Je kunt wel
spreken vanuit die stilte waarin God er is en jij er bent, zoals je
ook uitgenodigd wordt om van daaruit te leven en er telkens
naar terug te keren. Een eenzaam avontuur. Het is goed om af
en toe - meestal elke maand, zoals wij hier doen - zo samen te
zitten. In de stilte waarin Jij er bent en wij er zijn. Meer hoeft
eigenlijk niet, al stromen de woorden soms overvloedig en als
vanzelf. Stilte of een enkel woord is ook goed. Net wat er gezegd
wil worden.



Cel
Deze ruimte is voor jou. Wie ben je? Wie ben jij in deze cel? Deze
cel is de plek waar alleen jij komen kunt. Jouw binnenkamer. Als
je de deur achter je dicht doet is het jouw ruimte. Jij kunt vrij in en
uit deze cel. Niets dan jij hoort hier thuis, de rest mag buiten
blijven. Hoe meer je zo in je cel bent, wonend bij jezelf, hoe
minder er tussen God en jou inschuift - tenzij vanbinnen bij jou.
Déar mag je waken en bidden, tot er iets opengaat. Zo kun je God
zoeken, je door God laten vinden. Het is beslist niet de enige
manier - het dient hier slechts als voorbeeld. Want talloos zijn de
wegen waarlangs deze zoektocht kan gaan, hier in deze cel. Van
verveling tot vervoering. Van doen tot laten. Is de cel wel een
kamer met bed, tafel, stoel, kast en bidhoekje? Dat is wel wat je
ziet. Hier ben je alleen met jezelf. Alleen met God. Loop daar niet
van weg. Als de cel je z6 gevangen houdt, doet-ie zijn werk
uitstekend.



Eucharistie
Gij deelt ons mens-zijn en neemt ons op in uw goddelijk
leven. Dat zijn stille woorden die de priester zachtjes bij
zichzelf zegt tijdens de eucharistie. Elke dag is er
dankzegging, eucharistie, voor die beweging van God naar
ons toe.
Terwijl het ritueel van de eucharistie zich voltrekt, opent
zich ons hart - of juist niet. We zijn niet beter of slechter
dan de mensen van destijds in Jezus' dagen. Het evangelie,
de woorddienst, spiegelt ons. We worden ons onze
innerlijke houding bewust, we beseffen dat we
uitgenodigd worden tot verdieping, omkeer, toekeer - tot
een meegaan in die Liefde die alle kanten op wil.



Getijdengebed
Bidden kent geen tijd, en voor samen bidden geldt dat nog sterker.
We volgen de getijden van de dag bij ons gemeenschapsgebed:
nacht, ochtend, dag, avond. Er wordt veel gezongen - vandaar dat
het ook wel koorgebed heet. Zingen betrekt het hart erbij, in wat
voor staat dat hart ook verkeert. Zingen betekent ook afstemmen op
elkaar.
Getijdengebed. Een golfslag van de tijd, in de tijd, al biddend de tijd
ontsnappend. Een golfslag van daglicht en nachtelijk duister, door
ochtend- en avondschemeringen heen. Een golfslag van aandacht,
in een eb en vloed beweging. Golfslagen die niet slechts aan de
oppervlakte blijven maar ons gaandeweg verbinden met een
peilloze goddelijke diepte. Want bij elk getijde staat Christus
centraal, in en onder ons aanwezig, ons binnenvoerend in Gods
geheim.



Elke dag in balans: een drieslag
1/; Het getijdengebed, de eucharistie en de gezamenlijke maaltijden
(middag en avond) volgen de klok: vaste momenten in de dag, die
ongeveer een derde van de dag vullen, samen met de arbeid. De
momenten waarop je arbeid verricht is athankelijk van wat je te doen
hebt. Als kok ben je gebonden aan het uur van de maaltijd, de
gastenbroeder en portier hebben hun eigen arbeidstijden.
?/5 Verspreid over de dag heb je ongeveer acht uur persoonlijke tijd.
Tijd om in je cel te zijn. Persoonlijk gebed, lectio divina, stille meditatie.
Lezen, studie. Lichamelijke conditie, ontspanning. De natuur ingaan.
3/3 Goede nachtrust is van groot belang. Er is tijd voor acht uur slaap,
dus ook een derde van de dag.
Goede gewoontes, aandacht voor wat van belang is en ruimte om te
leven: dat is de kracht van elke dag, het hele jaar door. We blijven in het
klooster, op het eiland en volgen het ritme van het getijdengebed. Op
zondag is er geen arbeid en komen we een uurtje samen. Jaarlijks gaat
iedere broeder een of twee weken het klooster uit, naar een ander
klooster of een stilteplek voor bezinning en om uit te waaien.



Plattegrond Klooster Schiermonnikoog

De juiste maat
Ons huis is ruim. Het heeft de juiste maat voor maximaal tien
monniken, voor een zestal gasten in het gastenhuis en voor een
tiental bezoekers in de kapel. Eind 2015 begon ons leven in deze
juiste maat. We ontdekken nog dagelijks de rijkdom die dat geeft.
Gezond gemeenschapsleven, positief beleefde eenzaamheid en
aandacht voor het wezenlijke van het monniksleven zijn hier bijna
als vanzelfsprekend.
Dankzij de kleinschaligheid en door zoveel mogelijk alles zelf te doen
houden we de kosten laag en zijn er geen grote inkomsten nodig.
Het gastenhuis levert een basisinkomen op, dat we met ambachten
zoals ikonen schilderen aanvullen.
We genieten van het leven hier als monnik en willen graag jou in die
vreugde laten delen.



Wegwijzers en reisgenoten

De Regel van Benedictus
Een spreker uit de zesde eeuw spreekt een tijdloos woord: Luister!
De spreker is een monnikenvader die een 'regel' voor monniken
heeft nagelaten. Benedictus is zijn naam, maar wat hij zegt in zijn
Regel voor monniken heeft hij grotendeels van degenen die hem
ingewijd hadden in het monniksleven. Doorheen al de weerstand
die ik voel bij deze tekst luister ik en voel ik me aangesproken. Bij
de kladden gevat zelfs. Ik wil hier méér van, hier spreekt iemand
die wat te zeggen heeft, dit is waardoor ik op het puntje van mijn
stoel ga zitten.
Kom en volg mij, hoor ik erdoorheen. Woorden van nog weer zes
eeuwen eerder. Jezus is zijn naam, maar wie hij is wordt
raadselachtiger bij elke stap die ik achter hem aan zet. Of nee, niet
raadselachtig, al snap ik er steeds minder van.
Ook hier is er weer zo'n afstemming die absoluut nog niet feilloos
is maar die in mij groeit en aan mij trekt. Met Jou sterf ik. Met Jou
leef ik. Dat zijn de woorden die bij mij opkomen als ik me verder
in dit geheim laat trekken. Een geheim waar woorden als doop en
eucharistie bij horen. Twintig eeuwen lang actueel.



Cisterciénzer abdij van voor 1134

Cisterciénzer traditie
Cisterciénzers kozen voor een leven met God in eenvoud. Hun

benedictijnse klooster, groot en welvarend geworden, lieten ze
achter. Ze begonnen in het jaar 1098 met een kleine groep. Binnen
enkele decennia groeide dit klooster, Citeaux, uit tot een orde die
over heel Europa verspreid raakte. De eenvoud bleef. De stichters
waakten daarover. Na de dood van de laatste stichter in 1134 bleef
eenvoud tekenend voor de cisterciénzer abdijen, maar de grootse
gebouwen in steen waren totaal anders dan de oorspronkelijke
voornamelijk houten gebouwtjes.
De levensstijl, het charisma van die eerste generatie is wat
kenmerkend is voor onze orde. Er zijn auteurs uit voortgekomen
die inspirerend blijven. De levende traditie is echter waar het om
gaat: de monniken en monialen die eeuw na eeuw dit leven hebben
geleid in hun tijd. In onze beleving is kleinschaligheid nu de beste
vorm om in eenvoud met God te leven. Onze ervaring op
Schiermonnikoog heeft ons daarin bevestigd.



Bij de tijd brengen
Wat Benedictus zegt in zijn Regel blijft de basis, ook al zijn we nu
eeuwen verder. Ook Citeaux bestaat alweer meer dan negen
eeuwen. Hoe daarmee om te gaan? Hoe al die tussenliggende
eeuwen te overbruggen? Teksten van nu proberen lijnen uit te
zetten die hier richting aan geven: Constituties en Statuten worden
ze genoemd en er zijn nog andere documenten met namen vol
pretentie die niet lijken te passen bij een monnikenleven. Ze
pretenderen het monniksleven vast te leggen en er normen voor aan
reiken en meer van dat soort dingen. In feite loopt het
monnikenleven voorop en verschijnen deze teksten pas achteraf,
vastleggend wat er op het scherp van de snede is gebeurd. Want
monnik worden is waar alle monniken - en monialen, zoals de
vrouwen in onze traditie heten - mee bezig zijn en bezig blijven.
Intussen staan deze documenten vol teksten die trillen van
ervaringen van vele generaties monniken en monialen. Christus
vormen in ieder van ons. Dan komt het goed. Dat is de strekking.



Kaders en reisgenoten
Er zijn heel wat wegwijzers, kaders: Bijbel, Regel, Constituties,
Statuten. En reisgenoten: de eigen broeders allereerst. Op
Schiermonnikoog woont een kleine Karmelgemeenschap die
deelneemt aan onze liturgie. Samen met hen zoeken we als
convent Rondom God naar zinvolle onderlinge samenwerking. De
Cisterciénzergroep Sion (CGS) zijn mensen die het cisterciénzer
charisma buiten het klooster beleven en door ons zijn gevormd.
Ons klooster is zelfstandig en de broeders beslissen samen in het
conventueel kapittel. In de Regionale Vergadering treffen
kloosters van onze orde elkaar (Nederland & Vlaanderen). Het
Generaal Kapittel beslist over heel de orde en biedt gelegenheid
tot internationale ontmoetingen. De Rooms Katholieke Kerk is
het kader waarbinnen dit alles gebeurt.



Stappen op de weg
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Aankloppen
Vanaf je geboorte of misschien zelfs al in de moederschoot doe je
ervaringen op die jou vormen, die jouw leerschool van het leven
zijn.

Bij jou loopt dat uit op de vraag:
monnik worden?

Kandidaat
Zodra je met die vraag aanklopt bij ons word je kandidaat. Je
bezoekt ons, hebt gesprekken met de abt en de novicenmeester,
gaat telkens weer terug naar huis. Deze periode duurt minimaal een

jaar.



Binnenkomen
LEERSCHOOL van de INWIJDING

Postulant
Mocht je de stap wagen om bij ons in het klooster te komen leven,
dus naar ons te verhuizen, dan word je postulant. Daarmee start de
initiéle leerschool: je maakt nader kennis met het monniksleven en
het onderricht begint. In de kapel draag je een koormantel. De
novicenmeester is je voornaamste begeleider. Ook deze periode
duurt minimaal een jaar.

Novice
Als je door wilt gaan kun je vragen om novice te worden. Het
noviciaat begint met de inkleding: je krijgt het habijt.
Lesprogramma en arbeid en meeleven met de communiteit
worden intensiever. De novicenmeester blijft je begeleider. Deze
periode duurt twee jaar.

Tijdelijke professie
Je doet een gelofte voor telkens een jaar, en dat minimaal drie jaar.
Het mag gerust meer dan drie jaar zijn. Er mag een verbondenheid
groeien waarin de levenslange verbintenis van de plechtige
professie een vanzelfsprekende stap wordt. Lesprogramma en
arbeid en meeleven met de communiteit worden nég intensiever.
De novicenmeester zal langzaam de begeleiding overdragen aan de
abt.

Plechtige professie en Monnikswijding
Neem mij aan Heer volgens uw woord en ik zal leven. Dat zing je,
met de armen geheven. Een pakkend beeld van de plechtige
professie en de monnikswijding. Vanaf nu ben je monnik "voor het
leven" - in alle betekenissen.



Binding

Als
POSTULANT
en als
NOVICE
toon je je bereidheid om je als monnik bij ons aan te sluiten.
Je kunt elk moment weggaan.

Bij je
TIJDELIJKE PROFESSIE
geef je met een gelofte aan dat je je verbindt
- vooralsnog voor een bepaalde periode.

Bij je
PLECHTIGE PROFESSIE
ga je een verbinding aan
die bedoeld is als een verbintenis voor het leven.



Wat wij van verbintenissen vinden

Wij beleven een levenslange verbintenis als waardevol. We verbinden ons om
te leven in onze cel en binnen onze gemeenschap. Daardoor zetten we bakens
uit in ons leven. Ons monnikenleven functioneert daardoor als een
vergrootglas waardoor we dichterbij God en bij onszelf kunnen blijven, en -
belangrijker nog - sneller te kunnen signaleren wanneer we afdrijven. Die
functie is echter slechts toegift. De motivatie tot een levenslange verbintenis
binnen een kloosterleven als monnik komt voort uit toewijding - met huid en
haar, ook door dorre periodes heen. God zegt ja tegen ons, wij zeggen ja tegen
God.

De verbintenis die je als monnik aangaat heeft daarnaast ook een formeel
aspect. Die verbintenis komt trouwens van twee kanten: jij verbindt je aan
ons, wij verbinden ons aan jou.



Breekbaarheid

Elke verbintenis kan echter ook weer teniet worden gedaan. Vroeger gebeurde
dat, tegenwoordig gebeurt dat. Heel veel nieuws is er niet onder de zon. In het
huidige algemene levensgevoel lijkt er echter weinig waardering te zijn voor
een levenslange verbintenis, het roept soms zelfs afkeer op. Als mensen van
deze tijd begrijpen we dit, herkennen we het ook bij onszelf. Tegelijk vinden
we het jammer en hopen we op een herwaardering: niet van de formele kant,
maar van de inhoud, betekenis en werking van die binding.

Het kloosterleven verlaten is en blijft een heel proces. Als mensen zich daarbij
niet zoveel gelegen laten liggen aan die formele kant, is dat een goede zaak: het
is een teken dat ze hun leven serieus nemen. Ook voor het klooster is het goed,
want anders zit de gemeenschap opgescheept met mensen die formeel monnik
blijven zonder het te willen zijn.



Zwaartepunt

De nadruk op de formele verbintenis lijkt tegenwoordig verdwenen. Daarmee
is ook iets verdwenen wat we graag kwijt zijn: het monastieke leven als een
krampachtig toeleven naar de plechtige professie (vergelijkbaar met het
toeleven naar een bruiloft) alsof daarna het leven pas begint, en met overmatig
veel aandacht voor de hordenloop van postulant, novice en tijdelijke professie
om dan toch maar die eindstreep te halen. Dat mag allemaal overboord! Alle
aandacht mag gaan naar het monniksleven, jouw levenslijn en jouw
Godsrelatie. Dat levert wellicht een verbondenheid op die veel waarachtiger is
en die geen tijd kent. Zoals God zich met ons verbindt in Christus.



Hoe luidt die gelofte eigenlijk?

Bij de plechtige professie zeg je JA op deze geloften:

‘Geliefde broeder,

eens hebben het water en de Geest

u aan God toegeheiligd.

Wilt u vandaag

door de band van uw monastieke professie
opnieuw en hechter met Hem verbonden worden?’

Ja, dat wil ik.’

‘Wilt u, om Christus beter te volgen, gehoorzaamheid,
stabiliteit in deze gemeenschap
en monastiek levensgedrag beloven?’

‘Ja, dat wil ik.

‘Wilt u op de nauwe en smalle weg die de Regel wijst
aanhoudend en ferm streven om te geraken

tot die liefde voor God en voor uw naaste,

die volkomen geworden, de vrees buitensluit,

en die ons ingegeven wordt in ons hart door de Geest?’

‘Ja, dat wil ik.

‘Wilt u in eenzaamheid en stilte,
langs de weg van het gebed, in blijde boetvaardigheid,

beschikbaar zowel voor de eenvoudige arbeid als voor het heilige dienstwerk
werkelijk God zoeken?’

Ja dat wil ik, met de hulp van uw gebeden en de genade van God.’

‘Moge de Heer tot voltooiing brengen wat Hij in je is begonnen.
We nodigen je uit om de verbintenis (de oorkonde van je professie) uit te spreken
waardoor je in onze gemeenschap wordt opgenomen.’



Navolging

Postulant, novice, tijdelijke professie en plechtige professie:
uitweiding over deze stappen op de weg is binnen het bestek
van dit boekje niet nodig. Het komt vanzelf aan de orde als
jouw voetstappen je tot binnenin het klooster leiden.

De levenslange verbintenis waar deze stappen naartoe leiden
is wel van belang om je op te oriénteren nu je nog voor de
drempel staat en alleen maar peilt: monnik worden, is dat
mijn weg?

Je komt hier om te sterven, is de kernachtige en uitdagende
uitspraak die op onze website staat. Daarmee zijn in één klap
twee dingen duidelijk:

dat het om een levenslange verbintenis gaat

en - belangrijker- dat het om evangelische navolging gaat:
neem je kruis op en volg Mij.

Daarover geven we Benedictus het laatste woord:

Daarom gaan wij een school stichten voor de dienst aan de
Heer. De inrichting ervan zal, naar wij hopen, niets lastigs of
bezwaarlijks opleveren. Maar zelfs als een voorschrift wat
streng geformuleerd wordt vanuit een goede gedachte
(verbetering van fouten of behoud van de liefde), dan moet je
niet meteen schrikken en terugdeinzen voor de weg van het
heil: het kan niet anders of die weg is aan het begin smal.
Maar in de loop van het religieuze leven, met de groei van het
geloof, verruimt je hart zich en wordt je tocht op de weg van
Gods geboden er een van onuitsprekelijk zoete overgave. Laten
we dus nooit afwijken van wat Hij ons onderwijst en in het
klooster zijn leer aanhouden tot de dood. Dan zullen wij, door
ons geduld, mogen delen in het lijden van Christus en zo ook
deel krijgen aan zijn koninkrijk.

Slot van de Proloog van de Regel voor monniken van Benediktus



Binnen blijven

Voordat je in het klooster
kwam zat je in de leerschool
van het leven. Die
leerschool is niet
opgehouden bij je intrede in
het klooster, het heeft alleen
andere vorm gekregen. Je
bent nu volledig monnik
van Klooster
Schiermonnikoog.

De LEERSCHOOL gaat door, levenslang.



Wat is een klooster?

Wat zijn volgens jou kloosters? Ik geef je een beeld. Stel dat er een
cirkel op de grond is getrokken. Denk dat deze cirkel de wereld is, het
middelpunt van de cirkel God, en dat de stralen van de omtrek naar
het midden de wegen of levenswijzen zijn van de mensen.

Naarmate de heiligen naar het midden gaan,
in hun verlangen tot God te naderen,
komen zij als langs een toegangsweg dichter
tot God en tot elkaar. Hoe meer zij God
naderen, hoe meer zij ook elkaar naderen.
Dat moet u ook denken in omgekeerde
richting. Wanneer men zich van God
afwendt, keert men zich naar de buitenkant:
het is duidelijk dat, hoe meer men zich van
God verwijdert, hoe verder men zich van
elkaar verwijdert, en hoe meer men zich van
elkaar verwijdert, hoe verder men zich van
God verwijdert.

Zie, dat is de aard van de liefde. Zo lang wij ons aan de buitenkant
bevinden en God niet liefhebben, verenigen wij ons, zoveel als we God
naderen door onze liefde tot Hem, ook in liefde met onze naaste; en
zoveel als wij ons met onze naaste verenigen, verenigen we ons met
God. Zo is de aard van de liefde. Dorotheiis van Gaza,
monnik uit de zesde eeuw na Christus



Slotwoorden van de Regel

Benedictus besluit zijn Regel voor monnniken met deze woorden:

Wij hebben deze regel op schrift gezet als leidraad voor in
de kloosters. Hiermee kunnen we blijk geven van althans
enige morele normen of een aanzet van religieus leven.

Maar wie snel verder wil en streeft naar een volmaakt
religieus leven, kan terecht bij de leer van de heilige
vaders. Inachtneming daarvan brengt een mens tot de
toppen van volmaaktheid. Want is er een bladzij, is er een
goddelijk geinspireerd woord in het Oude of Nieuwe
Testament dat niet een feilloze norm is voor het menselijk
leven? Is er een boek van de heilige katholieke vaders dat
ons niet verkondigt hoe wij rechtstreeks naar onze
Schepper kunnen gaan? En niet alleen de Gesprekken,
maar ook de Instellingen en Levens van de vaders, alsook
de regel van onze heilige vader Basilius: wat zijn dat
anders dan middelen tot deugdzaamheid voor monniken
die goed leven en gehoorzaam zijn? Maar wij? Wij zijn
gemakzuchtig en nalatig en we leven verkeerd. Het
schaamrood zou ons op de kaken moeten staan.

Jij, wie je ook bent, die snel bij de hemelse Vader wil
komen: neem de hier vastgelegde, kleine regel voor
beginners en houd die aan met behulp van Christus. Dan
pas zul je, onder Gods bescherming, de toppen van
wijsheid en deugd bereiken waarover we eerder spraken.
Amen.



Tot slot

In eenvoud leven met God.

Dankzij Christus die ons doet delen
in de eenheid met de Vader

in de Heilige Geest.

Groter mysterie is er niet.

Wat weerhoudt ons ervan om daarin mee te gaan?
Maria is erin meegegaan.
Ja gezegd. In pure eenvoud.

God zegt ja tegen ons,
wij zeggen ja tegen God.

Maria, onovertroffen in haar JA,
dragen we in ons hart
en we voelen ons door haar gedragen.



Woorden zeggen soms minder dan beelden.
Met dit beeld eindigen we dit boekje.
We hadden er ook mee kunnen beginnen.

Want hier spreekt eenvoud uit.



Klooster Schiermonnikoog
Knuppeldam 2

9166 NZ Schiermonnikoog
Nederland

website www.kloosterschiermonnikoog.nl

tel. 0519-252405

email klooster: info@kloosterschiermonnikoog.nl

email abt: br.alberic@kloosterschiermonnikoog.nl
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